
 

 

Een zomer om nooit te vergeten!   
Het zeilseizoen 2021 is weer een bijzondere 
zeilbeleving geweest. Sinds de tewaterlating van 
’t Gauwe Haentje begin juni 1989 wil dat wel 
iets zeggen. Alle zomers - met uitzondering van 
2018 - heb ik sinds met diverse samenstellingen 
van bemanning en met name met Martine en 
familie van het schip genoten tijdens de vele 
tochten door NW- Europa. De routes door o.a. 
de zuidkom van de Botnische Golf, door de 
Kvarken en de Höga Kusten, Åland en langs de 
Finse Zuidkust waren landschappelijk 
oogstrelend. De mentale herinnering daaraan is 
fijn en de visuele terugkijk op elk traject voegt 
hieraan veel toe. Echter het opnieuw beleven 
met de opstappers en alle “stuurlui aan wal”, die 
dit mogelijk hebben gemaakt, maakt het intenser 
en doet nog beter beklijven onder het genot van 

een hapje en drankje.  

Het was de ervaring met elkaar die deze 
zomertocht de kers op de taart deed zijn.  

Allen heel hartelijk bedankt!  

Met weemoed denk ik terug, maar het wenkend 
perspectief van het komende seizoen neemt 
gelukkig al de overhand.  

Koos & Martine  

 

 

 

 
Martine en ik nog heel tevreden lachend. 

 
Toch gaat het met een lier minder nog best. 

 

   

  

Wie is wie op  

’t Gauwe Haentje? 
 

Smoelenboek  
ter gelegenheid van de bemanningsbijeenkomst  

12 maart 2022 te Noordwijk 

 

 



 

 
 

 

 

 

Terry & Wim Lamers 
 

Wij zijn 54 jaar getrouwd en wonen sinds 25 jaar 
in België. Wij hebben twee kinderen die beide in 
Amsterdam wonen. Ik studeerde in Delft. Startte 
mijn carrière met het bouwen van betonnen 
industriële schoorstenen op diverse continenten, 
werkte een aantal jaren bij McKinsey in 
Amsterdam en Amerika, werd vervolgens 
directeur van Dun & Bradstreet. Ik eindigde mijn 
carrière met het stoppen van folders in 
brievenbussen en een aantal krantenwijkjes. 
 

 

Madelon Oostwoud & 

Roeland Houtman 
 

Een zeilend leven samen. Vanaf 1985 op de Draak 
van Madelon’s vader vanuit Muiden. Later 
zeetochten met eigen schepen. Bevriend met Koos 
en Martine vanaf onze gezamenlijke tocht door de 
Zweedse en Finse Archipelago in 2012. Daarna 
nog vele malen terug aan boord. En hopelijk nog 
heel vaak! Roeland: Passie voor bouwen en 
restaureren. Madelon schrijfster van ‘groene’ 
boeken op basis van Permacultuur. Samen: 2 
zonen Scipio 23 en Olin (foto) 21. Wonen in 
Amsterdam maar vluchten regelmatig naar het 

waterrijke Grou. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Piet & Ina Koeleman 
 
In April volgend jaar 45 jaar getrouwd. 3 kinderen 
met partner en 6 kleinkinderen. Bijna 40 jaar 
woonachtig in het buitenland te weten Brunei 
(4,5), Zwitserland (7), UK (11,5) en sinds 2005 in 
Duitsland. Het meest geboeid bij Piet zijn 34 jaar 
bij Shell, toerskiën (25 jaar) en zeilen met 
vrienden, bij Ina boeken lezen en skiën maar ook 
het wonen in de verschillende landen en samen de 
diverse zeiltochten op de Stad Amsterdam en de 
zomer, wintersportvakanties met de kinderen en 
kleinkinderen. 



Marie & Mikael Airas 
 
Wij hebben met Koos kennis gemaakt toen wij in 
Nederland woonden en een haven voor ons 
zeilbootje zochten. Koos heeft met zijn grote 
enthousiasme en energie alles geregeld en hij heeft 
ons de eerste gastleden ooit van KNR&ZV 
gemaakt. Daarna zijn hij en Martine lieve vrienden 
van onze hele grote familie geworden. ’t Gauwe 
Haentje is bij ons op Kälkö een frequente en altijd 
welkome bezoeker. Wij verheugen ons weer op de 
zomer om tezamen te kunnen genieten van de 
zuidwesterlijke winden.  
Nb: Wij zijn de (schoon)ouders van Christian & 
Ida die u verderop in het smoelenboek tegenkomt.  

 

 

  

 

 
 

 
 

  

Claire Vanderkelen 
 
Ik ben Claire, dochter van Martines tweelingzus 
en al sinds vroegste jeugd tijdens de zomer aan 
boord van 't Gauwe Haentje. Het is heel fijn vanaf 
het water de natuur te beleven. Ik hou van dieren 
en geschiedenis, met name heb ik veel gelezen 
over de Egyptische oudheid en dinosauriërs. Sinds 

mijn 20ste jaar woon ik in Nederland en afgelopen 
zes jaar in het mooie Zeist. 
 

 

 

 

 

Annemarie & Wouter Hoek  

 
Dit jaar 49 jaar getrouwd, zoon en dochter en twee 
kleinkinderen. Wouter kreeg zeilen met de 

paplepel ingegoten, op de Kaag en door 
Nederland. Vervolgens Civiel Delft, offshore 
bemannen en vele seizoenen op de zeilschool "De 
Brielse Maas". Daarna Koninklijke Marine 
(reserve), Haskoning in Nederland en Afrika, 
Amsterdams Havenbedrijf en 28 jaar zakelijk 
ABNAMRO in binnen- en buitenland. Annemarie 
durfde na verpleging aan de Prinsengracht met 
Wouter in het huwelijksbootje te stappen en klom 
later dapper letterlijk aan boord van onze aak 
"Zwarte Zwaan", door Nederland en naar 
Denemarken. Tussendoor met z'n allen 3,5 jaar 
Australië voor "De Bank”. Na al dat varen 18 jaar 

de vrije tijd in Toscane doorgebracht en nu in de 
Achterhoek waar Annemarie graag tuiniert en 
Wouter (weer) met een tractor rondrijdt en 
genieten van veel muziek. Na de nodige 
pensionadoactiviteiten heb je dan gelukkig ook 
nog vrienden met wie je mag meevaren...!  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia & Patrick Brandt 
 
Wij zijn in Aerdenhout opgegroeid. We zoenden 
op de 1e avond toen we resp. 17 en 14 jaar waren. 
Syl heeft in de eerste jaren bij Transavia gevlogen, 
een wilde tijd! Daarna zijn we naar Sligo, Ierland 
vertrokken voor een ruimtelijke ordeningsstage bij 
de County Council. Na Patricks afstuderen zijn we 
voor de VN naar Jordanië en Senegal verhuisd en 
vervolgens terug naar Nederland vanwege onze 2 
kinderen. Jarenlang heeft Patrick voor BZ gewerkt 
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in 

Afrika en Azië en de laatste jaren voor de 
Nederlandse belangen bij de Noord- en de 
Zuidpool. Syl zit vol verrassingen en gekkigheid, 
dat is heel goed voor de balans! 

 
 
 

 

 

Caroline & Henk Dijkgraaf 
 
Henk en Caroline woonden in het Midden en 

Verre Oosten, Afrika, Londen, Groningen en nu 
in Den Haag. Zij houden zich tegenwoordig vaak 
bezig met hun kleinkinderen. 
Caroline heeft speciale belangstelling voor Franse 
letterkunde, daarnaast is zij een fervente tennisster. 
Henk is vooral geïnteresseerd in de geschiedenis 
van het (oude) Midden-Oosten, in fotografie en in 
het zoeken van stenen en fossielen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Peter & Jeanne Hagendoorn  
 
Peter en Jeanne hebben twee zoons en een 
dochter. Inmiddels hebben ze vier kleinkinderen. 
Jeanne werkte haar leven lang bij de rechterlijke 
macht en Peter bekleedde IT-managementfuncties. 
De familie heeft een passie voor de natuur en 
Afrika. 

 
 
 

 

 



 

Romeo van der Borch & 

Barbara Konert 

 
Romeo zeilt al 60 jaar en de laatste 35 jaar op 
Ronde en Platbodem jachten. Sinds 15 jaar 
regelmatig opstapper bij Koos. 

Barbara geniet er ook van en gaat graag mee. 
Daarnaast genieten we van onze hondjes en van 
cultuur als Covid geen belemmering is. 

 

 

 
 

 

 

 

  

Christian & Ida Airas  
 
Although I met Koos in the Netherlands as a 
child, our first real adventure was a weeklong 
trip up to Saimaa through the canalsystem 
between Viborg (RU) and Lappeenranta (FIN) 
together with my brother Maximilian in 2003. 
Since then, many more adventures have taken 
place, with the most recent one being this 

summer together with my wife Ida. This time 
we crossed Ålands Hav, sailing over from 
Stockholm to Mariehamn. We deeply value all 
the stories and lessons learnt aboard, and can’t 
wait for the next ones! 
 
 

 

 

 

Johan & Jeanne Schaberg  
 

Johan Schaberg, samen met Jeanne, die het al 
50 jaar met hem uithoudt. Op instigatie van 
Koos in 1991 een lemsteraak gekocht, de 
Alcedo, de op een na mooiste van Nederland. 
Legendarische rol in de familiegeschiedenis. 
Nooit zo ver gekomen als ’t Gauwe Haentje, 
maar wel tot aan Southampton en Brest. Later 
met een luxe motor (= comfortabel omgebouwd 
binnenvaartschip, grootteklasse Spits) Europese 
binnenwateren bevaren: Donau tot aan Zwarte 
Zee; Berlijn, Schwerin, Parijs en overig 
Frankrijk. Nog later met Colin Archer ketch 
Oostzee; Götakanaal. Nu bootloos. In ’t actieve 

leven ooit actief in bedrijfsovernames; later 
executive coaching en NRC-columnist. Jeanne 
ooit kinderbescherming en rechter; later full-
time tuinmevrouw. Vierde generatie groene 
vingers. 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

Astrid & Arnout Hamster  
 
Al van jongs af aan heb ik (Astrid) het voorrecht 
om elk seizoen wel eens mee te varen. Eerst met 
mijn ouders, broer en zus op De Bonte Kriel. 
Later, als student, ging ik alleen mee met mijn 
oom en tante. Bijna 20 jaar geleden ontmoette ik 
Arnout aan boord van ’t Gauwe Haentje (a.k.a. 
The Love Boat). In 2006 zijn we getrouwd, met 
de kapitein als getuige. Inmiddels hebben we 
drie prachtige jongens (Alex 14 - Thomas 14 - 
Reinout 12), die ook dol zijn op het schip, oom 
Koos en tante Martine, Finland en de Wadden. 
We hopen nog vaak mee te mogen varen en te 
genieten van alle avonturen, de gezelligheid en 
grootse gastvrijheid aan boord bij oom Koos en 
tante Martine.  

 
 
 

Annet & Hans Mallant 
 
Wij, Annet en Hans, zeilen al samen sinds ons 
zeventiende en nu, 80+, nog steeds. Geen eigen 
schip meer maar gelukkig is daar nog wel ‘t 
Gauwe Haentje om in onze zeilbehoefte te 
voorzien. Naast het zeilen zijn we enthousiaste 
wandelaars en tuiniers. Kortom, de natuur ligt 
ons na aan het hart.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Caroline & Ric Hettinga 
 
Wij zijn beiden (nog steeds) zeil- en ski- 
liefhebbers. Volgend jaar zijn we 50 jaar 
getrouwd. We kennen Koos en Martine al 
vanuit onze studietijd. Na vele omzwervingen in 
het buitenland waar Ric als ingenieur, 
ontwikkelingswerker en diplomaat (Nieuw-
Zeeland, Indonesië, Soedan en Filippijnen) 

werkzaam was, wonen we sinds 2007 in 
Driebergen. Caroline heeft in Nederland voor de 
Utrechtse rechtbank gewerkt. We hebben 3 
kinderen waarvan 2 in het buitenland (Costa 
Rica en Genève). 6 Kleinkinderen, waarvan 1 in 
Nederland. 



 

Pieter Kasten & Marion  
 
Eerste kennismaking als collega bij McKinsey. 
Na afscheid bij McKinsey besloten vriendschap 
te continueren met een gezamenlijk jacht. Dit 
werd de lemsteraak “Brandaen”. Daarna 
scheepsscheiding gehad met behoud van 
Vriendschap. Niet alleen op de blauwe zeeën 
prachtige tochten gemaakt, maar ook op de 
witte sneeuwvelden mooie skitochten gemaakt. 
Tot recentelijk nog veel opstapper tochten op 
het ‘t Gauwe Haentje gemaakt. Thuis in 
Holland veel avonden samen gedebatteerd over 
de toekomst van onze planeet en genoten van de 
kookkunst van Martine. En hoewel we elkaar 
het afgelopen seizoen niet aan boord hebben 
getroffen, zijn wij graag op deze bemannings-
bijeenkomst aanwezig.  
 

 
 

 



 


