
Zomerbijeenkomst Stamboek in
Aalsmeer
Inmiddels lig ik in de zon aan boord van een cruiseschip na een bezoek aan de Spaanse kuststad Bilbao en
het weer doet me terugdenken aan ons geweldige weekend eind juli bij WV Nieuwe Meer in Aalsmeer.

De Westeinder plassen zijn een prachtig
zeilgebied en zo goed als mijn thuishaven.
Ik was dus al snel enthousiast toen vorig
jaar was besloten om de jubilerende water-
sportvereniging met de vereniging aan te
doen voor onze zomerbijeenkomst. En dat-
zelfde enthousiasme was er bij de IOO- jarige
vereniging, die werkelijk alles en iedereen in
het werk heeft gesteld om ons een heerlijk
weekend te bezorgen.

Onder een Spaans aandoende zon kwamen
de eerste schepen al op woensdag de haven
binnen. Intussen werd nog hard gewerkt
aan het leegmaken van de Kolendam en het
opbouwen van de tent. Ook de meeste sche-
pen van de aanbrengtocht kwamen deze
woensdag al aan en vonden een plekje in de
haven of langs de dam.

Tuighpraet

Voor de vaarinstructies op donderdag had-
den we dit jaar de hulp van de professionele
experts van Van Oossanen en Dirk Blom
ingeroepen. Een zeer leerzaam stuk theorie
over het trimmen van het schip met aanslui-
tend een zo mogelijk nog leerzame re prak-
tijkoefening. Door het enthousiasme van de
deelnemers bekijken we of we dit initiatief
komend jaar verder kunnen uitbreiden.

In de middag werden we door de wethouder
ontvangen in het mooie gemeentehuis van
Aalsmeer. Alwaar ook de voorzitters van
WV Nieuwe Meer en van onze vereniging
een welkom uitspraken. Rond 20.00 uur
werden tenslotte in de haven de vlaggen van
het Stamboek, de vereniging, de jeugd, WV
Nieuwe Meer en het vaderland gehesen als
officiële openingshandeling.



Tuighpraet
Op vrijdag stonden de zeilwedstrijden op
het programma, maar wegens de afwezig-
heid van ook maar een zuchtje wind werden
uiteindelijk beiden wedstrijden afgeblazen.
Daarmee verviel ook de prijsuitreiking.
Uiteraard gingen de borrel en aansluitend
het drijvend diner wel door.
Na het diner stond de jeugd als eerste klaar
voor het geplande uur Karaoke, dat uitein-
delijk ruim 2,5 uur zou aanhouden. Hoewel
de regen inmiddels aan alle kanten langs de
tenten stroomde bleef het binnen gezellig.
De afwezigheid van de geplande feestpiano's
kon de pret niet drukken. Ruim na midder-
nacht werd het in de tent stil en werd door
de liefhebbers doorgefeest in het centrum
van Aalsmeer.

Zaterdag stond in het teken van de jeugd,
die wederom in grote getale aanwezig was.
Nadat ze het ontbijt hadden verzorgd voeren
ze de jeugdwedstrijd. Tot ver in de middag
waren ze op het water en werden daarna de
prijzen uitgedeeld. In de haven was intus-
sen de 'open schepen route' van start was
gegaan. Om 19.00 uur verzamelde iedereen
zich in de inmiddels sfeervol aangeklede
tent voor de toast op Hare Majesteit en het
gezamenlijk diner. Alle werelddelen waren
vertegenwoordigd in de verschillende kra-
men van het buffet.

Zondag was het tijd voor het admiraalzeilen.
Er stond een goede bries wind en er was veel
publiek op het water en op de wal. Vanaf de
rescue boot die ik tot mijn beschikking had

was het een prachtig gezicht. De honderdja-
rige boeier Miemie lag prachtig gepavoiseerd
voor anker en de verschillende eskaders
kwamen keurig langs (voorlangs of achter-
langs al naar gelang de eigen behoefte).

Na de prijsuitreiking (waarbij het eskader
bollen er met de prijs vandoor ging) was het
alweer tijd voor de slotwoorden. Er was voor-
al veel dank verschuldigd aan alle vrijwilli-
gers, die dit feest mogelijk hebben gemaakt.

Terwijl ik de mails lees over het organiseren
van de bijeenkomst van volgend jaar in Zee-
land, besluit ik even lekker af te koelen in
het zwembad. Zullen we voor volgende jaar
weer zulk weer bestellen?

Maurice Jongmans, Communicatie VSRP



Beelden van het admiraalzeilen op zondag. Boven de
Mientje van Maarten Vermeulen. Midden het winnende
eskader bollen en de Admiraal, geflankeerd door de

voorzitter SSRP en schipper Maarten. Onder: Het eskader
Lemsteraken kwam mooi aanzeilen. Foto's Theo Kampa,
met dank aan Gé Been.
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De Stichting Stamboek Ronde en Platbodem-
jachten (SSRP)is opgericht in 1955. De SSRP

maakt samen met andere behoudsorganisaties
deel uit van de Federatie Oud Nederlandse

Vaartuigen (FONV),gesprekspartner van de
overheid, beheerder van een restauratiefonds

en een materialenfonds.
Secretariaat: Mw.Rita Eissens,
Stamboekbeheer: Jan Eissens
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de vereniging van Vrienden van de Stichting
Stamboek Ronde en Platbodemjachten (VSRP)

Secretariaat: RoosMeijet-van Dun
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Wining en deining in Oude Wetering
Op zaterdag IS augustus voer ik met de Lola Celesta vanuit mijn ligplaats naar de tweede thuiswedstrijd
van het seizoen. Ook de Hollandse plassen hebben ieder jaar veel te bieden voor enthousiaste watersporters.

Om deel te kunnen nemen aan het Wining
en deining Festival was het dit keer maar
een uurtje varen over de Ringvaart naar
Oude Wetering. Dit jaarlijkse evenement
doet zijn naam eer aan en niet alleen door de
deining die in de Oude Wetering staat, als al
er veel boten op en neer varen.
Heel Oude Wetering (en alle omliggende
plaatsen) was uitgelopen om aan de water-
kant te eten aan de neergezette marktkra-
men. En terwijl iedereen genoot van zijn of
haar bbq, salade of pizza kwamen de leden
van de lokale toneelvereniging en van
muziekgezelschappen een voor een voorbij
voor het sfeervolle vermaak.
Om 23.00 uur was het tijd voor het optreden

van de klassieke schepen, die prachtig ver-
licht door de Oude Wetering voeren voor de
vlootschouw. Het publiek op de kant (en bij
mij aan boord) was razend enthousiast en
genoot van dit optreden. Terug aan de wal
werd het nog lang naborrelen aan de schip-
perstafel.
Zondag was het wederom prachtig weer en
dan zijn zowel de Braassemermeer als de
Kagerplassen uitstekend zeil water.
Komt u volgend jaar ook? Wining en dining
2013 is uitstekend te combineren als u op de
terugweg uit Zeeland weer naar het Noor-
den vaart, nadat u aldaar aan de zomerreü-
nie van de VSRP hebt deelgenomen.
Maurice [ongrnans, Schipper Lala Celesta


