
Pieter Dekker werd op 11 janu-
ari 1939 in Haarlem geboren.
Vrijwel zijn hele leven bracht hij
door in Kortenhoef, 44 jaar was
hij getrouwd met Ronny die uit
het verre Overijssel kwam. Uit
hun huwelijk kwamen een zoon
(Pieter) en een dochter

(Hendrina). “We woonden de
eerste jaren in het achteronder
van een tjalk die in jachthaven
Fokke lag, Heel romantisch
maar erg klein”. Eigenlijk wilde
Pieters ouders dat hij na zijn
mulo-B naar de Kunstacademie
ging, maar hij vreesde dat daar geen droog brood mee te verdie-

nen was. Na enig aandringen
kon hij het vak van botenbou-
wer leren bij Lamme van jacht-
haven ‘De Vrijheid’ in
Loosdrecht. “Het bleek al gauw
dat Pieter handig en creatief
was, dus werd zijn goede start
door de oude Lamme beter be-
loond dan die vijf gulden die hij
eerst verdiende”, weet Ronny
nog.
“Boten waren zijn lust en zijn le-
ven. Zo erg is dat mijn dochter
altijd zei ‘de boot is mijn zusje’.
Voor die houten boten moest al-
les wijken. Botters bouwen was
zijn grote passie, maar ook
werkte hij aan blazers, tjalken en
aken”. Piet Dekker was een voor-
aanstaand figuur in de rond- en
platbodemwereld, onder andere
medeoprichter van de vereni-
ging ‘Botterbehoud’. 

Als je een tijdje rondkijkt in de
grote werkplaats dan besef je dat
alles draaide om ambachtelijk
werken met hout. Rekken vol
met beitels, schaven, zagen en
gutsen. Op de vloer houtkrullen
en de schappen vol met hout in
alle vormen en maten. Naast bo-
tenbouwer maakte Piet Dekker
ook naamborden, kruiwagens
en allerlei soorten boerenkar-
ren. Het staat er vol van. In de
sloot ligt de laatste botter die hij
restaureerde, hij heeft hem net
niet kunnen afmaken. Zijn
buurman-botenbouwer Peter
Schouten heeft afgelopen winter
het ‘vlak’ onder de boot getim-
merd. “Niets was belangrijker
dan die boten. Ik heb jaren moe-
ten wachten totdat de windveer
aan mijn huis gerepareerd
werd”, vertelt Ronny. Die eraan
toevoegt dat ze een jaar lang die
prachtige werkplaats onaange-
roerd wil laten. 
Pieter Dekker was een authen-
tiek mens die hield van eerlijke
materialen en degelijk hand-
werk. Van moderne fratsen
moest hij niets hebben. “Ik
noem hem ook onthaast”, vult
Ronny aan. “Snelheid past niet
bij me, zei hij altijd. Daarnaast
was hij een goed causeur, geen
kletser, maar zinvol en wijs pra-
ten over allerlei onderwerpen.

En hij kon bijzonder geestig zijn.
Hij kon in twee woorden op een
grappige wijze tot de kern door-
dringen”. Wel verklapt ze dat hij
een tikkeltje ijdel was. In het zie-
kenhuis nam hij uitgebreid de
tijd om zijn prachtige witte
baard te kammen, met een ka-
pot kammetje van 35 jaar oud,
dat weer wel. Heel veel mensen
kennen Piet Dekker ook van de
Gondelvaart waar hij samen
met zijn familieleden menig
prijs wegsleepte. 
Toen bekend werd dat Piet aan
een dodelijke ziekte leed, kon hij
dat goed relativeren. “Hij was
blij met die 72 goede jaren. Hij
heeft geen moment geklaagd. Je
moet weten dat je niet alleen na-
bestaanden hebt, maar ook
voortbestaanden”. 
Ik verlaat over het smalle paadje
over een lange landtong deze
speciale plek, verborgen tussen
het water. Ik laat de opgedane
indrukken bezinken. Een uniek
mens op een unieke plek heeft
ons verlaten. Moge hij rusten in
vrede. 
Met de dood van Piet Dekker
verliest Kortenhoef een authen-
tiek mens. We wensen Ronny,
Pieter en Ellen, Hendrina en
Bert en de vijf kleinkinderen
veel sterkte.  

35e jaargang

Week 20
Woensdag

18 mei 2011

DOOR: HERMAN STUIJVER

Zelden zal een begrafenis in Kortenhoef meer aandacht heb-
ben getrokken dan vorige week donderdag toen Piet Dekker
op een boerenkar ten grave werd gedragen. Vanaf zijn huis
aan het Dode End een paar honderd meter verder, over het
rooster, naar de karakteristieke hervormde kerk aan de
Kortenhoefsedijk. De tijd stond even stil. Zijn vrouw Ronny
vertelt dat het de wens van Pieter was. “Het paste helemaal
bij hem. Je laat me toch niet met een auto naar het kerkhof
rijden, had hij gezegd”.

Piet Dekker, onthaast en authentiek


