‘In 't Jaer onzes Heeren 1875, gaf Goos
Foppen Gz, visser uit Harderwyk, aan werf
't Hert te Muiden opdracht het schip later
ghenaemt HK8 te vervaerdigen. een
botter, groot omtrent 20 last.’ Zo begon
de geschiedenis van onze botter. Vanaf
1875 had zij gevist op de Zuiderzee vanuit
Harderwijk en later Spakenburg en zelfs
na de oorlog werd zij nog commercieel
ingezet op het IJsselmeer.
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Totdat in de jaren zestig een groep
Delftse studenten langskwam. Je kon
voor honderd gulden een botter huren en
er voor tweehonderd eentje kopen, ver-
telde een oude schipper mij eens; dus
was de keuze snel gemaakt. Nadat eerst
nog een ander botter, de BU122, in ons
bezit was geweest, die helaas al na een
jaar wegrotte en -schimmelde werd in
1965 de BU130 aangeschaft. Sindsdien
zorgen de leden van de Delftsche Stu-
dentenvereniging Nieuwe Delft, ook wel
bekend als De Bolk, voor haar. Eerst via
zeil-ondervereniging Harpya en later via
de Stichting tot Behoud van de BU130.
Inmiddels kennen wij ook de Vereniging
Vrienden van Trui die zorgt voor de con-
tacten met leden, activiteiten organiseert
aan de wal en ons magazine de Bulletalie
uitgeeft.

Groot vaargebied

Al zestig jaar hebben wij onze Trui onder
ons. In het voor- en najaar varen wij
weekenden op het IJsselmeer en Marker-
meer vanuit thuishaven Enkhuizen; in de
zomer en in een aantal lange weekenden
varen we op de Waddenzee; en in de
winter liggen we in Rotterdam om
onderhoud uit te voeren en voor de jaar-
lijkse hellingbeurt op de museumnwerf
de Koningspoort. Een zeer divers vaar-
gebied dus. Vooral de Waddeneilanden in
al hun verscheidenheid blijven toch ver-
bazen. In de zomer van 2019 werd via het
Kieler Kanaal zelfs de Deense Oostzee
bereikt.

Door het jaar heen doen wij ook mee aan
diverse evenementen waarbij we andere
schepen uit de vloot tegenkomen.



De Trui aan de kade in het Noordduitse Greetsiel

De Visserijdagen in Workurn in oktober,
maar ook de botterwedstrijden van
diverse stichtingen in havenplaatsen
rondom de voormalige Zuiderzee en de
door onszelf opgezette Zachtebedrace
rondom Koningsdag, zijn maar een paar
van de voorbeelden. Het is ieder jaar weer
mooi om zoveel mensen bij elkaar te zien
die dezelfde passie delen en dit graag
laten zien. En het is mooi om de boot op
het scherpst van de snede te kunnen
gebruiken, zoals zeilend aanleggen in
een haven of ’s nachts zonder gps over de
Waddenzee, dat zijn zeer leerzame erva-
ringen voor ieder bemanningslid.

Restauraties

In een aantal zomers hebben we tijd
gemaakt voor een groot restauratiepro-
ject, Zo werd er in de afgelopen jaren de
huid, de trog en het voordek vervangen.
Tijdens deze weken zijn onze vrijwilli-
gers wekenlang met ondersteuning van
een scheepstimmerman bezig met het
vervangen van allerhande houtwerk. Een
klus die essentieel is om ons schip in
goede conditie te houden en die daarom
nooit op zal houden. Maar ook een kans
voor velen om de collegebanken uit te
komen en een stuk gereedschap vast te
houden. Of zoals in mijn geval een ket-
tingzaag, wat erg leuk was aangezien op
dat moment toevallig mijn moeder langs

De havenkom van Workum ligt vol met platbodems vlak voor de start
van de Strontweek

kwam op de helling; zij schrok toch wel
een beetje.

Door onze doelgroep, studenten, mogen
we ieder jaar weer nieuwe mensen ver-
welkomen. Mensen die naast hun studie
een mooie hobby vinden, zowel met het
varen als het onderhouden van de schuit.
Wij zijn er trots op dat wij dit met elkaar
kunnen doen. Dat wij zorgen voor het
behoud van de kennis over ons unieke
schip en dat wij deze kunnen behouden
voor volgende generaties studenten en
belangstellenden. Maar ook dat wij met
een clubje studenten een heus monument
onderhouden.

Lustrum

Dit jaar vieren wij ons dertigste lustrum.
Er is een enthousiaste commissie gefor-
meerd die diverse activiteiten heeft
neergezet en er wordt een herinnerings-
boek uitgebracht. In het voorjaar waren
er al een museumboek en een shanty-
avond en in juni hadden wij een lustrum-
weekend waarin wij met puntertjes
hebben gevaren bij Giethoorn. In sep-
tember was er een familiedag waarbij de
studenten hun ouders en grootouders
aan boord mee konden nemen. In
november sluiten wij het lustrumjaar af
met een lustrumdag en een eindfeest. Op
de lustrumdag hopen wij weer vele oude
bekenden te kunnen verwelkomen en

geld in te kunnen zamelen voor een
nieuw grootzeil.

We kijken met veel vertrouwen naar de
toekomst. We hebben een schip dat in
goede staat is en een zeer enthousiaste
bemanning. Dankzij het harde werk van
onze vrijwilligers en de bijdrage van
fondsen is het ons in de afgelopen jaren
gelukt om de boot steeds een beetje
mooier te maken. Wij hopen dit nog lang
te blijven doen en Trui door te kunnen
geven aan de volgende generaties
studenten. ¥

We hebben een
schip dat in goede
staat is en een zeer
enthousiaste
bemanning
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