A Schollevaer anno 2022, Niets van haar schoonheid verloren.

SCHOLLEVAER

Juni 1927,

laarste reis met de

gevonden.

Regelmatig lezen we in “Maasnieuws” over de lemsteraak
‘Schollevaer’, het schip waarmee de familie van Vollenhoven
in het begin van de vorige eeuw aan zoveel verenigings
activiteiten deelnam. Wat was er toch zo bijzonder aan dit
schip en wat zou er, ruim honderd jaar later, van geworden
zijn? Twee achterkleinzonen van de oorspronkelijke eigena-
ren gingen op zoek.

Het begin

In het laatste Maas-lustrum boek lezen we over de opkomst
van de watersport in Nederland zo rondom het begin van
de vorige eeuw. De jachtbouw in Nederland is dan nog zeer
beperkt en dus zijn voormalige werkschepen, met name de
zeewaardige en robuuste vissersschepen, populair om tot
jacht te worden omgebouwd. Omdat er voor deze schepen
toen ook al een uitgebreide traditie van competitie (hard-
zeilen) bestond, wist men vrij aardig welke rompvormen

en uitrusting de beste zeileigenschappen opleverde. De
Lemsteraak, met zijn karakteristieke lijnenplan, en dan met
name de aak ‘Albatros’ van de Lemmerse visser Andries de
Blaauw bleek zeer snel te zijn en het lijnenplan van dit schip
werd dan ook diverse malen gekopieerd.

Deze gedachten zullen hebben meegespeeld toen Jan van
Vollenhoven (zie kader) in 1912 de opdracht gaf aan P. van
Groeningen in Leiderdorp om een kleinere versie van de
snelle “Albatros” te bouwen. Daarmee werd de “Scholle-
vaer” één van de eerste Lemsteraken die direct als jacht is
gebouwd.
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Ruim 1z jaar voer de familie van Vollenhoven met hun
“Schollevaer” over de Nederlandse rivieren en plassen.
Thuishaven was natuurlijk de Veerhaven in Rotterdam
maar dankzij het goed bewaard gebleven gasten-/logboek
weten we dat er ook al uitgebreide tochten naar Friesland
en Zeeland werden gemaakt. Dat dit rijk geillustreerde boek
zo goed bewaard is gebleven, is ongetwijfeld de reden dat
de verschillende kroniekschrijvers van onze vereniging

het graag gebruikten om de sfeer van de jaren 1910-1930 te

beschrijven.

In 1927 komt er vrij plotseling een einde aan de tochten met
de “Schollevaer”. Of het door de economische tegenwind

of gewoon de vorderende leeftijd van de schipper kwam, de
reden is niet helemaal bekend. Maar op 25 Juni 1927 wordt
de “Schollevaer” verkocht aan ene Mrs Markham voor het
bedrag van 7000 gulden. (In die tijd een aanzienlijke som)
Behalve het gerucht dat de “Schollevaer” betrokken zou zijn
geweest bij operatie “Dynamo”, in Duinkerken 1940, wordt
door de familie nooit meer iets van het schip gehoord.

Een eerste teken van leven.

Het is inmiddels 1982 als de twee kleinzoons van van Vol-
lenhoven, Jan Dutilh (1927-1985) en Joost van Vollenhoven
(1932-2003) bij toeval horen dat er een Ier op zoek is naar
informatie over een rond 1910, in Leiderdorp gebouwde
Lemsteraak. Zou dit wellicht de verloren gewaande “Schol-
levaer” kunnen zijn ?




Er worden snel foto's opgezocht (het onvolprezen gasten-
boek) en via de telex contact gemaakt met lerland.

Het blijkt inderdaad om de “Schollevaer” te gaan. Zoals
nu blijkt heeft het schip tot eind jaren ‘40 langs de Engelse
oostkust gevaren met verschillende eigenaren. In 1957
behoort ze toe aan ene Captain England met de bijnaam
“Schoonerman”. Hij zeilt Schollevaer via het Forth and
Clyde Canal naar Belfast en later Dublin waar hij ze inruilt
voor een loods-schoener.

Daarna gaat het bergafwaarts met de Schollevaer. De mast
wordt korter gemaakt, de boegspriet verwijderd. En dan
wordt ze in 1961 min of meer opgelegd als woonboot in
Zuid-lerland waar de resterende rondhouten, het roer en
de zijzwaarden in een koude winter als brandhout worden
opgestookt.

En 2o treft David Wheeler, 'onze’ ler, het schip eind jaren
'70 aan. Verwaarloosd, lek en uitgewoond op een zandbank
nabij Cork. Hij besluit het schip te restaureren maar heeft
daarvoor zoveel mogelijk informatie nodig. De neven Jan
Dutilh en Joost van Vollenhoven helpen hem zoveel ze
kunnen maar het project groeit Wheeler een beetje over de
kop en nadat het hele interieur door een brandje verloren
is gegaan geeft hij het op. In 1992 verkoopt hij het half-ge-
restaureerde schip aan een andere ler, ook met voornaam
David, een advocaat uit Dublin, en overlijdt enkele maanden
later.

Wederom lijkt de “Schollevaer” uit het gezichtsveld van de
familie te verdwijnen totdat Maaslid en Lemsteraakzeiler
Joost Gijsse mij in 2018 attendeert op een aanmelding in
het stamboek Ronde en Platbodems voor een Lemsteraak
“Schollevaer”, thuishaven Dublin en eigendom van ene
David Beattie. Hij is op de hoogte van de historische banden
van onze familie en het schip en vraagt of dit wellicht de

¥ De achter-kleinzonen met de huidige eigenaar, de lerse advocaat David Beattie.

Aak is waarover zo vaak in Maasnieuws werd geschreven.
David Beattie is geen onbekende in de lerse zeilwereld.
Voormalig Vice-Commodore van de prestigieuze Royal Irish
Yachtclub en thans commodore van de Irish Cruising Club,
Beattie is een zeiler in hart en nieren. “Schollevaer” is voor
hem het ideale schip om de vele binnenmeren en kanalen
van lerland te bevaren.

Deze David blijkt het restauratieplan wat voortvarender te
hebben aangepakt. Via een vriend in Nederland heeft hij in
Heeg nieuwe zwaarden en een roer laten maken. Een lokale
werf deed het overige restauratie-werk en na 4 jaar was de
“Schollevaer” weer geheel zeilklaar. Een mooie anecdote
vertelt hoe hij op een chicque avondfeest buiten Dublin

bij toeval in gesprek raakt met een dame die hem vertelt
dat ze zich kon herinneren dat ze als meisje het schip bij
haar ouderlijk huis heeft zien liggen. En dat de toenmalige
eigenaar de boegspriet eraf haalde en achter de schuur van
haar vader dumpte. In smoking en avondjurk zijn David en
de dame in kwestie diezelfde nacht nog gaan zoeken en ja
hoor, de originele boegspriet met alle blokken en beslag lag
er nog steeds.

Schollevaer gevonden.

Begin dit jaar nemen we contact op met David Beattie die
ons direct hartelijk uitnodigt om naar “Schollevaer” te
komen kijken. En dus gaan we, gewapend met het logboek
en de vele andere paperen, op reis. Het wordt een mooi
weerzien. Ondanks het feit dat het schip inmiddels langer
buiten Nederland, dan in Nederland gelegen heeft, heeft

ze altijd de naam “Schollevaer” gehouden. Best bijzonder.
David Beattie is een trotse eigenaar en probeert, ondanks de
hoge leeftijd van het schip, alles netjes bij te houden.
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Het telex bericht waarmee de kleinzonen Jan
Dutilh en Joost van Vollenhoven contact proberen
te maken..
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We overhandigen hem een maas-wimpel zoals die

ook in 1912 op het schip gewapperd moet hebben en

beloven hem dat het niet weer 95 jaar mag duren tot

de familie weer komt meezeilen op de “Schollevaer”.

Een kleine telerstelling moeten we hem ook brengen:

De suggestie in een lers tijdschrift dat de Schollevaer
gerelateerd is aan de Nederlandse Koninklijke Familie
(via Mr Pieter van Vollenhoven) is niet juist. Wij zij
slechts van de arme tak.

Joan van Vollenhoven
Jop Dutilh
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Echtpaar van Vollenhoven

Johannes (Jan) van Vollenhoven 1866-1944 100 JAAR SCHOLLEVAER
Jan van Vollenhoven was wijnkoper te Rotter-
dam en trouwde in 1892 met Henriétte Rochus- JAAR EIGENAAR THUISHAVEN
sen. Samen kregen ze twee kinderen: Corry 1913 J. van Vollenhoven Rotterdam
(1896-1977) die trouwde met Wim Dutilh en 1927 Mrs Charles Markham London ?
Johannnes (Jan) ook wijnkoper te Rotterdam 1928 Mr A.C. Radford Burnham on Crouch
(1900-1975). 1932 Major E. Busk ?

1933 Mr H.C. Willis Rochester
Van Vollenhoven was bestuurslid (commissaris) 1939 Capt. England London
van de Maas van 1902 tot 1919. Geinspireerd 1947 Mr C. Armstrong Dublin
door zijn grootvader monsterde kleinzoon Jop 1958 Mr M.Dermot o'Cleary Dublin
Dutilh in 1939 aan op de “Yankee” voor een 1961 Mr B. Loane Innishannon Co. Cork
zeilreis rond de wereld. Maar dat is weer een 1976 Mr D. Wheeler Dublin
ander verhaal... 1992 Mr D. Beattie Annagh Co Longford




