


Kroniek

1969 - 1987:
In 1969 wordt het casco van 'Bolletje' - want zo zal het schip gaan heten - als één van
een serie van vijf Enkhuizer bollen, door Kooijman en de Vries op stapel gezet.
Na het schip in 1970 zelf te hebben afgetimmerd in Katwijk, vindt het een ligplaats aan
het Braassemer Meer. Gedurende deze jaren hebben we met name daar gevaren en
daarnaast enkele tochten ondernomen richting IJsselmeer en Friesland. Alhoewel we
hebben ervaren dat het op het IJsselmeer flink kan spoken, heeft 'Bolletje' ons steeds
weer thuiswaarts kunnen brengen.

1988: In augustus nemen we - Sonja en Ton Bestebroer - de Enkhuizer bol 'Bolletje' over van
de familie Schallenberg. Het schip ligt te koop op de werf van Bouw van Wijk in
Woubrugge.
Van daaruit varen we het schip over naar Akersloot, waar we een ligplaats hebben
gevonden. Voor dit najaar is het vaargebied beperkt tot het Alkmaardermeer.

1989: Dit jaar worden het voor- en naseizoen doorgebracht op en rond het Alkmaardermeer.
De zomervakantie gaat het richting Friesland. Via Edam en Enkhuizen maken we de
oversteek naar Stavoren.

1990: Een zeer aantrekkelijke bijeenkomst is het SKV-pinksterweekend in Sint Nicolaasga
(Friesland). Alhoewel het hard waait, genieten we van de contacten met de andere
platbodemschippers (en van de Boerenjongens!).
Deze zomer ondernemen we een tocht richting Arnhem. We bereiken ons doel via het
fraaie vaarwater van Vecht en Lek.

1991: Omdat we gaan verhuizen vanuit Noord-Holland richting Giethoorn, varen we de bol
alvast naar haar nieuwe bestemming. Gelukkig komen we nog wel toe aan wat
vaartochten over de Randmeren en het IJsselmeer, terwijl we verder een bezoek
afleggen aan Heemstede.
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1992: Dit jaar leiden we een wel erg zwervend bestaan: we verkennen de Noordoostpolder,
het IJsselmeer en bezoeken opnieuw het SKV-weekend (nu in Heeg). Verder
ondernemen we nog een tocht richting Haarlem.
Dat je op het IJsselmeer soms een kompas nodig schijnt te hebben, moge blijken uit
hetgeen ons dit jaar is overkomen:
Op een mistige ochtend in het najaar van 1992 verlaten mijn vrouw Sonja en ik de
haven van Marken met zeer matig zicht. Direct bij het verlaten van de Gouwzee neemt
de mist plotseling toe en het zicht dienovereenkomstig af.
Ik vraag Sonja voorop het schip plaats te nemen en vooral goed op te letten en te
luisteren. Zodra zij een hoorn of iets anders zou horen, dan moet ze onmiddellijk
terugblazen. Na verloop van enige tijd wordt er inderdaad een hoornsignaal hoorbaar
en mijn vrouw beantwoordt dit direct; zoals afgesproken. Geruime tijd herhaalt dit
spelletje zich totdat de mist eindelijk wat optrekt.
Dan blijkt dat ze al die tijd tegen de misthoorn van het Paard van Marken heeft staan
blazen!

1993: Ook dit jaar leiden we weer een zwervers bestaan: het Pinksterweekend van de SKV-
Noord in Heeg staat op het programma; Marken en Huizen bezoeken we, terwijl we
uitgebreid de Kop van Overijssel verkennen.
De waterpomp lekt, waarbij blijkt dat de impelIer niet zo makkelijk verniewd kan
worden; daar moet een vakman aan te pas komen. Verder wordt het schip helemaal
geschilderd.
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